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Future Dreams, The Gambia 

Samen laten we dromen uitkomen... 

Nieuwsbrief 

We zijn het jaar 2013 begonnen met negenentwintig kinderen die middels onze hulp naar school konden. In 

een jaar tijd zijn er zes mensen geweest die hebben besloten om ook een kind te gaan sponsoren. Helaas zijn 

er drie sponsors genoodzaakt geweest om te moeten stoppen. De nieuwe sponsors zijn zo vriendelijk geweest 

om de kinderen op te vangen. Daarnaast hebben we drie nieuwe kinderen een kans kunnen geven op on-

derwijs. Bij twee andere kinderen hebben we de sponsoring stop moeten zetten. Dit maakt dat we op dit mo-

ment 32 kinderen naar school laten gaan en hebben we drie kinderen inmiddels naar hun droom geholpen.  

Daarnaast hebben we enkele giften mogen ontvangen van stichtingen, bedrijven en particulieren. In totaal 

maarliefst €3200,-. Met dit geld helpen we de scholen waar onze kinderen studeren.   

 

                                           Wat hebben we bereikt? 

Nummer 4, januari 2014 

Ook de Sinshu Njabo Basic 

School hebben we een 

generator geschonken 

voor de leerkrachten. De 

staat heeft namelijk prach-

tige gebouwen voor de 

leerkrachten gebouwd, 

voorzien van stopcontac-

ten en ventilators. Maar tot 

onze verbazing hebben zij 

geen stroom. Een genera-

tor kan hier uitkomst bieden, zodat er ‘s avonds licht is, ze de telefoons op kunnen laden en naar het nieuws 

op de radio kunnen luisteren. Wij zijn blij dit te hebben kunnen verwezenlijken dankzij de giften die we gekre-

gen hebben. 

De Paleleh Basic School ligt in het kleine dorpje Paleleh, wat ver 

van de verharde weg ligt. De mensen wonen hier in hutjes, zoals 

we deze kennen van een filmset. De leerkrachten wonen bij de 

school, omdat de afstand naar huis te groot is. Er is in Paleleh 

geen elektriciteit, waardoor de leerkrachten in een klein, eigen 

wereldje leven. Zij krijgen weinig tot niets mee wat er in hun ei-

gen land en elders in de wereld gebeurd. Hierdoor kunnen zij de 

algemene ontwikkeling van de kinderen ook niet vergroten op 

dit gebied. Daarom hebben we besloten om deze school een 

generator en een televisie te schenken. Hierdoor komt de we-

reld wat dichterbij en krijgen zij letterlijk en figuurlijk wat meer 

licht in het leven. Niet alleen de leerkrachten, maar het hele 

dorp was erg blij met de nieuwe aanwinst. Jong en oud heeft de 

eerste avond al volop genoten van hun eerste televisie-

uitzending en zullen er nog vaak van genieten. 

Wij danken onze donateurs die dit mede mogelijk hebben ge-

maakt. 

De wereld iets dichterbij 



Toiletgebouw 

Etuis geschonken 

Begin januari heeft mevrouw van Rijbroek tassen vol etuis 

geschonken aan Future Dreams, the Gambia. Deze etuis 

heeft ze zelf gehaakt van 

plastic tassen. Een methode 

die ook gebruikt wordt in 

Gambia. De etuis zijn verzon-

den naar Gambia. Ons be-

stuurslid Lamin Kinteh zal er 

zorg voor dragen dat deze op 

de juiste plek terecht komen. 

Fatoumatta Darboe 

 Fatoumatta 

Fatoumatta  Darboe was 

één van onze sponsorkin-

deren. Zij zou een oplei-

ding voor verpleging 

gaan volgen. Door de 

lange wachtlijst heeft ze 

na een jaar besloten om 

een opleiding voor ma-

nagement te gaan vol-

gen.  

In de Upper Badibu North Bank Region staat de Chala Basic Cycle school. Dit is een grote school waar geen 

toiletgebouw stond op het terrein van de school. Het gevolg is dat alle kinderen buiten de schoolmuren naar 

het toilet moeten. Dit toiletgebouw staat tevens naast een drukke weg. Het is hierdoor gevaarlijk voor de kin-

deren om naar het toilet te gaan. Daarnaast hebben de leerkrachten geen toezicht op de kinderen. Daarom 

vonden wij het belangrijk dat er een toiletgebouw komt binnen de muren van het schoolterrein. Op de ma-

nier kunnen de kinderen veilig naar het toilet. De bouw van het toiletgebouw is onlangs gestart. 

Steun  Boeken en schriften 

Pa Malick Saidy heeft zelf 

om hulp gevraagd aan ons 

bestuurslid in Gambia. Hij 

studeert aan de universiteit 

voor jurist. Om dit te kunnen 

bekostigen geeft hij les op 

een primairy school. We-

gens omstandigheden kon 

hij dit trimester niet betalen 

en was genoodzaakt zijn studie te stoppen. We 

hebben besloten om hem eenmalig hiermee 

te helpen zodat hij zijn studie af kan maken. 

Mamud 

Mamud Khan was één van 

onze sponsorkinderen. Hij is 

inmiddels bezig met een 

studie, gefinancierd door de 

overheid, om uiteindelijk als 

leerkracht voor de klas te 

kunnen staan. Het eerste 

jaar heeft hij goed afge-

rond.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read to Grow is een stichting die gebruikte Engels- en 

Franstalige leer– en leesboeken verzameld. Zij zorgen 

ervoor dat boeken er weer netjes uit zien en maken ze 

klaar voor een nieuwe bestemming. Ook dit jaar heb-

ben we verschillende leerboeken gekregen. Als stich-

ting hebben wij ervoor gekozen om extra schriften aan 

te schaffen, zodat de leerboeken ook effectief ge-

bruikt kunnen worden. Ook de verzendkosten zijn voor 

onze rekening gekomen.  

De boeken zijn door ons bestuurslid in Gambia ge-

bracht naar de Paleleh Basic School.  

 



Toen ons bestuurslid uit Gambia in Nederland 

was, heeft hij de Mariaschool in Erp bezocht. Hij 

heeft aan alle bovenbouwklassen verteld over 

het leven in Gambia: hoe de mensen wonen, 

wat ze eten, wat voor kleding ze dragen enzo-

voort. Enkele kinderen waren zo geraakt door dit 

verhaal, dat zij thuis kleding en knuffels hebben 

gezocht die zij niet meer gebruikten. Deze heb-

ben we verzameld en in grote dozen naar Gam-

bia verzonden. Kunta is toen naar het dorp 

Paleleh geweest. Hier wonen drie van onze spon-

sorkinderen. Het is een heel arm dorpje. Daar 

mochten alle kinderen iets moois voor zichzelf 

uitzoeken. De foto’s zeggen genoeg…  

Van kinderen voor kinderen 



Reisverslag 

In november 2013 zijn wij, twee bestuursleden met onze echtgenoten, weer naar Gambia geweest. Voor ons 

is het een echte vakantie. Ons bestuurslid Lamin Kinteh in Gambia regelt alles prima via zijn eigen bedrijf Ja-

neyatours. Natuurlijk is het altijd fijn om enkele kinderen en scholen te bezoeken tijdens ons verblijf daar. 

 

Ditmaal zijn we afgereisd naar Chala Village. Daar is een 

school die ons om steun heeft gevraagd voor het bouwen 

van een toiletgroep. Dit wordt niet zomaar toegezegd. 

Lamin gaat eerst kijken of het daadwerkelik nodig is. Zoja, 

dan moet de school een begroting maken. Deze wordt 

goed onder de loep genomen om te kijken of het reëel is. 

Pas daarna wordt de goedkeuring gegeven.  

Dankzij enkele gulle sponsors hadden we nu de mogelijk-

heid hen hiermee te helpen. Aan ons was het de taak de-

ze mensen blij te maken met het geld voor de bouw. Aan-

gezien de pond bij Banjul niet goed meer werkte en er 

lange wachttijden waren, zijn we via de zuidkant van de 

Gambiarivier naar het oosten gereden en hebben we 

daar de pond naar Farrafenni genomen. Een paar kilome-

ter daarvandaan ligt Challa Village, onze bestemming. 

We werden daar al opgewacht door de directrice en ver-

schillende moeders. Al snel groeide het aantal met meer 

moeders en kinderen uit het dorp en bestuursleden van 

de school afkomstig uit verschillende dorpen uit de omge-

ving. We zaten gezellig onder een mangoboom. Een ken-

merkend beeld in Gambia. Er werd al snel muziek ge-

maakt met schalen en watertonnen en er werd gedanst 

door de vrouwen.  

 

 

Onze voorzitter zei voor de grap in het Nederlands: “Ik dacht dat we wel 

wat te eten zouden krijgen!” Helaas kan Lamin al een aardig woordje 

Nederlands spreken en ving dit per ongeluk op.  Hij ging snel met de di-

rectrice praten. Het gevolg was dat er van alles werd gehaald en een 

uurtje later stond ons bestuurslid samen met de directrice  te koken in de 

keuken van de school. Het koken gaat niet zo snel als in Nederland en 

duurde wel een paar uur.  

 

 

Ondertussen had de rest van het gezelschap een gesprek met de moeders uit het 

dorp. Zij hebben gezamenlijk een coöperatie opgezet om samen iets meer te kun-

nen bereiken. Tot nog toe hadden zij zelf zeep gemaakt om kleding te wassen en 

wilden nu gaan batikken en zelf kleding maken. Zij vroegen of wij hen hiermee 

konden helpen. Omdat onze stichting alleen gericht is op on-

derwijs, was dit niet mogelijk. Maar we hebben beloofd te 

kijken wat we in Nederland konden doen om hen te helpen. 

Nadat we heerlijk hadden genoten van onze lunch kwam het 

officiële gedeelte. Er werden handtekeningen voor de over-

dracht gezet, waarna het geld werd overhandigd. Alle be-

stuursleden moesten hun handtekening zetten. Dit was voor 

sommigen een hele opgave! Omdat zij niet konden schrijven, 

zetten zij soms alleen een kruisje of werd met veel moeite de 

naam geschreven. Hiervoor werd dan ook flink geapplaudis-

seerd. Daarna werd door allen nog een woord van dank uit-

gesproken, dat weer werd vertaald door Lamin.  



Toen we afscheid hadden genomen met de belofte nogmaals terug te komen, zijn we naar ons hotel in Far-

rafenni gegaan. De volgende ochtend zijn we weer vertrokken om nog een paar scholen te bezoeken waar 

we eerder boeken geschonken hadden. We wilden kijken of deze nog in goede conditie verkeerden en of ze 

goed werden gebruikt. Op beide scholen was een Amerikaanse student bezig om de bibliotheek opnieuw op 

orde te brengen. Hier waren we erg blij mee. Één school hebben we nog meer boeken toegezegd zodra al-

les goed gecategoriseerd is. Hierna zijn we weer terug naar de kust gereden om nog even te genieten van 

onze laatste dagen in Gambia.  

William Mendy Sheikh Jobe 

Fana Ceesay Basiru Jallow Alpa Njie 

Awa Sallah 

Safie Ceesay 

Sana Bah 

Bara Mbaye 

Kalifa Sabally 

Soffie Nyass 

Yankuba Ceesay 

Buba Jammeh Ngozi Favor Okonta Mariama Sanyang 

 

Fatoumatta Darboe Isatou Sanyang 

Hully Mbaye 

Saikou Ceesay 

Sulayman Jallow 

Yaya Jobe 

Mutarr Singhateh 

Fatouh Bah 

Isatou Suso 

Yamundaw Mbaye Kaddy Jawo Ebrima Jobe Morrow Drameh 

Sainabou Singhateh Babou Drammeh Ebrima Lowe Mamat Cham 

 

Kent u  

iemand die 

geïnteresseerd 

is in een  

sponsorkind?  



Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar info@futuredreamsgambia.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook een keer uw sponsorkind ontmoeten tijdens uw 

vakantie in Gambia?  

 

Geef het aan ons door, en we regelen het! 


