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In dit nummer: 

Future Dreams, The Gambia 

Samen laten we dromen uitkomen... 

Nieuwsbrief 

Op 6 juni 2009 werd de stichting Future Dreams, the Gam-

bia een feit. Na enkele maanden van voorbereiding kon-

den we in oktober 2009 de eerste kinderen een toekomst 

bieden door hen te koppelen aan een sponsor. Het eerste 

kind dat we konden helpen was Isatou, het meisje dat Els 

Kablau met een briefje aan het denken heeft gezet om 

kinderen in Gambia te gaan helpen.   

Eind 2009 mochten we het jaar afsluiten met zeven kin-

deren die de kans hebben gekregen om naar school te 

gaan en hebben al velen ons gesteund met een donatie.  

Op dit moment gaan er veertien kinderen door de stich-

ting naar school. Dit geeft ons een geweldig goed gevoel.  

Wat hebben we bereikt? 

Nummer 1, januari 2011 

Green Card 

In augustus 2010 kregen we het nieuws dat Pa Kinteh, een greencard uit 

Amerika had gekregen. Dit is een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd 

die wordt verloot onder mensen die potentie hebben om verder te stude-

ren. Pa heeft hiermee de mogelijkheid gekregen om in Amerika op een 

universiteit te gaan studeren. Tevens zorgt dit land voor een verblijfplaats 

en een baan. Het enige waar Pa zelf voor moest zorgen was zijn ticket. 

Bijna moest hij deze unieke kans aan zich voorbij laten gaan, omdat hij de 

reis naar Amerika niet kon betalen. 

We hebben gelukkig een sponsor gevonden in Nederland die zijn reis wilde 

bekostigen. Op deze manier kan Pa toch zijn droom waar maken. 

Bekijk dit nieuwsbericht 

Basisschool de Palster in Uden heeft in 2010 een kerstmarkt 

georganiseerd. De opbrengst van deze markt gaat naar een 

goed doel. De leerkrachten kiezen zelf twee doelen uit. Na-

dat deze zich gepresenteerd hebben, mogen de kinderen 

stemmen voor welk doel zij hun zelfgemaakte spulletjes gaan 

verkopen.  

Wij waren één van de gelukkige doelen die uitgekozen was. 

Na een presentatie aan alle kinderen van de school werd er 

gestemd. Het was nog wachten op het verlossende tele-

foontje, maar deze kwam! Future Dreams, the Gambia werd 

de stichting waarnaar alle opbrengt van de markt zou gaan.  

Kerstmarkt B.S. de Palster 

Future Dreams op tv 

Sinds enkele maanden proberen we 

meer naamsbekendheid te krijgen. 

Zo zijn we geïnterviewd voor enkele 

lokale kranten en zelfs voor de televi-

sie. Het interview is uitgezonden op 

skyline, een televisiezender van regio 

Veghel en Uden. Dit interview is terug 

te vinden op de site. Tevens kunt u 

hier de artikelen uit de krant vinden. 

Bekijk dit nieuwsbericht 

http://www.futuredreamsgambia.nl/Nieuws/Nieuws
http://www.futuredreamsgambia.nl/Nieuws/Nieuwsbrief
http://www.futuredreamsgambia.nl/Nieuws/Nieuws


Bezoek aan de kinderen 

Naast de vaste bezoeken van Lamin 

Kinteh aan de kinderen, zijn twee be-

stuursleden uit Nederland in mei 2010 op 

eigen kosten naar Gambia gegaan om 

o.a. de kinderen op te zoeken. Er was 

echter wel een verschil in de vervoerswij-

ze. Terwijl dat Lamin wel eens een ezel en 

kar gebruikt, konden wij gebruik maken 

van een ‘luxe’ auto.  

 

Hieronder hun ervaring: 

 

Het was voor ons een mooie en indrukwek-

kende reis.  

Aangezien de kinderen allen op de noord-

kant wonen zijn we met een veerpond (die 

vroeger tussen Breskes-Vlissingen gevaren 

heeft) de rivier overgestoken. Omdat deze 

veerpond ‘iets’ voller is dan we in Neder-

land gewend zijn was dit al een ervaring op 

zich. 

 

 

We hebben in één dag acht kinderen bezocht. Tevens hebben we 

een kijkje mogen nemen in de verschillende scholen waar de kin-

deren leren en hebben we, indien deze nog leven, de ouders van de 

kinderen bezocht. Fatoumatta woont tijdens haar schooltijd bij een 

andere familie, omdat haar moeder te ver van haar school woont. 

Deze familie hebben wij ook leren kennen. 

Fatoumatta’s school ligt in een stadje vlakbij de veerpond. Daarom 

was zij de eerste die we bezochten. Ongeveer 200 km verder en zes 

uur later kwamen we bij de laatste twee kinderen aan. Namelijk Isa-

tou en Saikou.  

 

Op alle scholen zijn we door de direc-

teur gastvrij ontvangen. Allen zijn erg blij 

met de steun die de kinderen vanuit 

Nederland krijgen, maar vertellen ook 

dat er nog veel kinderen zijn die onze 

steun nodig hebben. Dit motiveert ons 

om actief door te gaan met de stich-

ting.  

Ieder bezoek was identiek. De ene school liet ons alles zien: de klaslo-

kalen, het toilet, de keuken en de moestuin. Bij een andere school 

werden we verwelkomt in een klein kamertje van de directeur. Daar 

werden we vergezeld door het voltallige bestuur, het dorpshoofd en 

de aannemer van een nieuwe school. Allen wilden zij hun persoonlij-

ke verhaal kwijt. Bij een temperatuur van boven de 35 graden was 

dit al met al een zwaar, maar interessant bezoek. 

Ook werd er tijdens een ander bezoek door de kinderen voor ons 

gedanst. Samen met de dorpsgenoten hebben we hier enorm van 

genoten! 

 

Ook in de dorpen waar de verschillende families wonen zijn we erg 

gastvrij ontvangen. Er was een groot verschil in de plaatsen waar de 

kinderen wonen. De één woont midden in een dorp of een klein 

stadje, terwijl anderen ergens achteraf wonen in een kleine neder-

zetting met slechts enkele families. Vooral deze laatste groep kin-

deren moet dagelijks ver lopen in de hitte om naar school te gaan. 

Verder is het ons opgevallen dat veel scholen erg klassikaal en fron-

taal werken op de manier zoals wij deze van vroeger kennen. Het 

lesmateriaal is erg summier. Met name op de primaire scholen zijn er 

weinig leermiddelen aanwezig. Een mooi doel om als stichting aan 

te gaan werken.  

 

Nadat we laat in de namiddag in een hotel aan The Gambia River 

aankwamen konden we terugkijken op een vermoeiende, maar erg 

leuke, indrukwekkende en zinvolle dag.  

De volgende dag zijn we via de westkant weer terug gegaan naar 

ons hotel bij de kust. We hebben via deze reis het echte Gambiaan-

se land leren kennen. Een land zoals veel toeristen het niet kennen. 

Een aanrader voor iedereen! 

 

Isatou Bah 

Sulayman Jallow 

Fatoumatta Darboe 

Yaya Jobe 

Hully Mbaye 

Saikou Ceesay 

Fatouh Bah 

Rohey Loum 

Isatou Suso 

Mamud Khan 

Mutarr Singhateh 

Isatou Sanyang 

Kunta bij de ezel +kar (links) 

Overvolle pont 

Iedereen geniet van de dans. 



Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar info@futuredreamsgambia.nl 

Het geeft ons een geweldig gevoel om kinderen naar 

school te kunnen laten gaan. Daarentegen zie je in 

het land dat je nooit genoeg kunt doen.. Er zijn nog te 

veel kinderen die geen mogelijkheid hebben om aan 

hun toekomst te werken. Daarom willen we nog meer 

sponsors zoeken die ons en de kinderen in Gambia  

kunnen helpen. 

Daarnaast willen we met de giften die we krijgen het 

onderwijs verbeteren. Er zijn scholen waar gaten in de 

daken zitten, er zijn scholen met meer kinderen dan 

er in een klaslokaal kunnen en er zijn scholen waar 

geen leermiddelen aanwezig zijn. Door de grootste 

problemen aan te pakken, helpen we niet alleen de 

kinderen individueel, maar helpen we het onderwijs in 

het land te verbeteren. 

Toekomstplannen 


